
Maandlijst verkenners mei-juni 

 

Zondag 4 mei: technieken: Wie inn Österreich überleben willt, müsst all sein Skautsteknieken 
sehr gut unter der Knie haben. Dat is een van de wapenspreuken van de republiek Oostenrijk. 
Een gewaarschuwd man is er twee waard, dus zullen wij vandaag, deze wapenspreuk indachtig, 
de laatste puntjes op de i zetten en de knepen van het scoutsvak perfectioneren. Allen aanwezig 
van 14u-17u aan de lokalen.  

 

Zondag 11 mei: carelladag: Voor sommigen goed nieuws, voor anderen slecht nieuws, maar dat 
het groot nieuws is, dat is zeker. Ook dit jaar zullen jullie leiding naar jaarlijkse traditie 1 
vergadering naar een andere tak afzakken, wat ook betekent dat jullie dit jaar eenmalig nieuwe 
leiding krijgen. Wie dat is, moeten jullie zelf komen uitvinden van 14u tot 17u aan de lokalen. En 
brengt allen uw stalen ros mee.  

P.S.: Geniet ervan, want volgende week zijn we terug.  

 

Zaterdag 17 mei: bedevaart 2.0: Door een drukgevulde agenda hebben wij onze oorspronkelijke 
plannen voor de jaarlijkse bedevaart moeten wijzigen. Gelukkig gaat deze toch nog door. 
Vandaag trekken we van de duizelingwekkende Denderleeuwse landschappen, over de dijken 
van De Haan, door de woeste Waalse wouden, naar een bedevaartsoord. Vertrekuur nader te 
bepalen. Startlocatie idem. Eindlocatie geheim. Belangrijk! Het is op zaterdag, en vul zeker de 
poll in op Messenger of je meegaat of niet! 

 

VRIJDAG 23 mei: Kookvergadering: Hold up? What is bro cooking? Bro might actually be cooking 
something crazy. Sergio Herman, Piet Huysentruyt, Peter Goossens, Jeroen Meus en zelfs 
Pascale Naessens, allen hebben 1 ding gemeenschappelijk. Ze hebben leren koken door de 



bekendste, grootste, meest invloedrijke kok van België, de Sloer. Vorige week heeft hij jullie 
leiding de hele week een kookcursus gegeven, dus is het nu aan hen om deze kennis met jullie te 
delen. Kom van 20u tot 22u naar de lokalen en neem je mooiste keukenschort mee. 

 

Vrijdag 30 mei: Vlootvergadering: Door de eeuwen heen heeft de geschiedenis vele bekende 
vloten gekend: de vloot van Caesar die de Middellandse Zee onder controle hield, de vloot van 
Octavianus die Marcus Antonius verpletterde bij de slag van Actium, de vloot van Horatio Nelson 
die de slag van Trafalgar won en zo Napoleon de toegang tot Engeland ontzegde. Tijd om er nog 
een aan toe te voegen, de vloot van de verkenners, die de Dender terroriseerde. Komt allen met 
2-wieler naar de lokalen, van 20u tot 22u.  

 

 

Vrijdag 6 juni: voetbalmatch. 'Now here come Watford.. Forestieri.. Here's Hogg! 
DEENEYYYYYYYYY!!! Do not scratch your eyes.. you are really seeing the most incredible finish 
here!!’ 

Wat kan voetbal toch mooi zijn. Vandaag een oefenmatch met makkelijk verteerbaar voedsel op 
het programma, de JVK en Wolfjes. Komt allen talrijk naar de lokalen van 19u tot 21u, 
voetbaloutfit incluis, echter geen voetbalschoenen.  

 

Vrijdag 13 juni: Zwembadvergadering: Het wordt stilletjesaan tijd om aan de zomer te beginnen 
denken. Dat kan maar 1 ding beteken: Zomerkamp, zonnen, zweten, maar toch af en toe ook 



eens verfrissing opzoeken. Meer zeggen we niet. Afspraak van 20u tot 22u aan de lokalen, maar u 
hoeft GEEN zwembroek mee te nemen, alsook handdoek mag u thuislaten.  

 

 

Vrijdag 20 juni: Fietsvergadering: 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=mIM7TYDdQ-k&t=57s 

 

Met deze gouwe ouwe kunnen jullie al helemaal in de stemming komen voor de voorlaatste 
vergadering. Met de Tour de France om de hoek en alle voorjaarsklassiekers achter de rug, lijkt 
het wielerseizoen even stil te staan. Dat laten wij niet gebeuren. Daarom gaan wij vandaag, in 
onze beste koersoutfit, de wijde wereld intrekken, met niets dan een fiets. Afspraak om 20u aan 
de lokalen, en alleeja tis wel duidelijk he, pakt uwe fiets mee e mannekes. 

 

Zaterdag 28 juni: verrassing. 

*Pinkt een traantje weg* De allerlaatste van het jaar. Een formidabel jaar kan maar op 1 manier 
worden afgesloten, en dat is op formidabele wijze. Daarom hebben wij iets ongezien in petto. En 
het is echt zot ze boys. Hou dus zeker deze datum vrij, en het liefst ook het hele weekend. Meer 
info volgt zeker later.  

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=mIM7TYDdQ-k&t=57s


Bij vragen of andere, contacteer ons gerust op verkenners@scoutsdenderleeuw.be of stuur ons 
een berichtje. 
Scoutieve linker 

Floris, Gil, Max en Senne.  
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