
Maandlijst april – juni 

20 april Pasenvergadering 
Kom samen met de leiding eitjes 
rapen aan de lokalen. Hopelijk heeft 
de mol de eitjes nog niet mee in de 
grond begraven! Van 14:00 – 17:00 
aan onze lokalen. Het zijn dus geen 
eieren na Pasen, want het valt op 
onze lievelingsfeestdag!  

 

27 april Jinstage 
Jullie liefste leiding zet een stapje achteruit om de jins de 
kneepjes van het vak te leren. Kunnen zij het even goed als de 
beste leiding (al zeggen we het zelf) van Scouts Denderleeuw? 
Ontdek het van 14 – 17 uur aan de lokalen!  

 

 

4 mei technieken dag 
Wir werden diesen Sommer alle in Österreich zelten. Die 
Zurrgurte legt man nicht selbst, das Deutsch lernt man 
nicht selbst, das Feuer macht man nicht selbst, den 
Weg findet man nicht selbst,... Entdecken Sie alles von 
14 - 17 Uhr auf dem Gelände 

 

 

 

 

 

 

 



11 mei Carelladag 
“Deze dag is de mooiste dag van heel het jaar” – 
Warre 

“ Een week zonder de wolven, voelt als een week 
vakantie “ – Kiran 

“ Als ik een iemand niet ga missen deze week is 
het: Fons, Lasse, Tobe, Emiel, Gust, Lander, beide 
Kobes,... “ – Roel 

“Weer een week van jullie verlost” - Alyssa 

 

Jullie wolvenleiding verraadt jullie voor een dag en jullie krijgen nieuwe leiding. Benieuwd 
wie dit zijn? Kom het ontdekken van 14 – 17 aan de lokalen! 

 

18 mei Einde en begin van een tijdperk 
Er was eens, in een tak hier ver vandaan, een wonderlijke plek verscholen tussen de 
schaduwen van hoge bomen en het zachte gefluister van de wind. Daar leefden drie 
gelukkige jongens en één stralend meisje. Samen vormden ze een onafscheidelijk 
viertal, altijd vergezeld door een roedel speelse wolven. Deze wolven waren geen 
gewone beesten — ze waren ondeugend, slim en hadden een hart zo groot als het bos 
zelf. 

De dagen waren gevuld met lachen, rennen door het mos, en kattenkwaad dat zelfs de 
oude eiken deed schudden van het lachen. Ze sprongen over beekjes, vertelden 
verhalen rond het kampvuur, en speelden verstoppertje tot de sterren aan de hemel 
dansten. Het meisje en de jongens leefden als broers en zus, en de wolven? Die waren 
hun trouwe bondgenoten, altijd klaar voor een avontuur. 

Maar zoals in elk sprookje kwam er een keerpunt. Op een mistige ochtend verliet het 
meisje, met een traan en een zwaai, de roedel. Niemand wist precies waarom — soms 
moeten harten hun eigen pad volgen, ook al breekt het onderweg een beetje. 

De jongens keken haar na, de wolven jankten zachtjes naar de hemel. Het was wennen 
zonder haar. Ze miste hun plagerijen, hun grappen, en zelfs de natte neuzen van haar 
harige vrienden. De jongens trokken verder, en hoewel het verdriet nog ergens in hun 
rugzak zat, begonnen ze langzaam opnieuw te lachen. Ze mochten zelfs wat meer 
kattenkwaad uithalen — alsof het bos wist dat ze iets miste en hen troostte met een 
beetje extra vrijheid. 

Toch bleef er iets leeg, iets onvervuld. 



Het meisje? Zij hield elke dag haar hart vast. Ze tekende hun namen in haar schrift, 
fluisterde verhalen aan de maan, en telde... dag na dag, week na week. Drie maanden 
lang droomde ze van één ding: terugkeren. Terug naar haar jongens. Terug naar haar 
roedel. Terug naar het bos waar de bomen hun geheimen fluisterden. 

En op een heldere ochtend, terwijl het eerste zonlicht als gouden stof door de takken 
viel, stond ze daar weer. Op de rand van het woud. 

De wolven voelden het eerst — hun oren spitsten, hun neuzen trilden. En toen renden ze, 
razendsnel, het pad af. Achter hen de drie jongens, met ogen vol ongeloof. En toen... een 
omhelzing. Geen woorden nodig. Alleen blikken, tranen en gelach dat weerklonk tot diep 
in de vallei. 

Vanaf die dag waren ze weer compleet. En ja, er werd weer kattenkwaad uitgehaald. 
Groter en gekker dan ooit tevoren. Want als je weet wat je hebt gemist, hou je het alleen 
maar meer vast. 

Ze leefden niet perfect. Maar ze leefden écht. En dat, dat is misschien wel het mooiste 
einde van een liedje dat gewoon opnieuw begon. 

 

Leeft ze nog en welke zotte verhalen heeft Alyssa mee? Ontdek het van 14 – 17 uur aan 
de lokalen! 

 

23 mei D R O P P I N G  
“Een dropping is een spel of een (militaire) oefening waarbij personen geblinddoekt 
naar een plek worden gebracht, vanwaar zij zelfstandig de weg naar huis of naar het 
kampterrein moeten vinden. Een variant is die, waarbij zowel de startplek als de 
eindplek van de dropping van tevoren onbekend zijn. In dat geval wordt de deelnemers 
eerst de eindplek getoond.”  

“Drop is een snoepgoed dat wordt gemaakt van het wortelsap van 
de zoethoutplant Glycyrrhiza glabra (vlinderbloemfamilie). De zuivere vorm heet 
blokdrop. De blokdrop wordt dan gebruikt als ingrediënt voor de snoepjes. Voor 
de zoetheid wordt suiker (in percentages variërend 
tussen 30 en 60%) of een andere zoetstof toegevoegd.” 

Zo beschrijft Wikipedia het (Neen wij gebruiken niet 
enkel Chatgpt), klopt dit wel? Ontdek het tussen 19 – 21 
uur aan onze lokalen. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Snoepgoed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoethout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoet_(smaak)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sacharose


30 mei Ridder vergadering 
Wisten jullie dat de betekenis van “het is om zeep” uit 
de Middeleeuwen komt. De ridders die naar het Midden-
Oosten trokken om zeep kwamen vaak niet terug.  

Jaja jongens jullie kunnen nog iets bijleren van jullie 
leiding! 

Kom mee strijden op het slagveld? Van 19 – 21 uur aan 
de lokalen 

 

 

6 juni Voetbal vergadering 
30 juli 2025 8:00 

“ Welkom dames en heren in de topper tussen de Verkenners tegen de Jongverkenners 
en de wolven. De verkenners spelen met hun klassieke 4 – 3 – 3 , terwijl de wolven en jvk 
voor een 20 – 20 – 5 opstelling zijn gegaan. Benieuwd wat deze match zal geven” – Filip 
Joos 

 

30 juli 2025 12:00 

“ De wolven en jongverkenners stunten tegen de beren van de verkenners. Met een saaie 
1- 0 winnen ze deze match. Gil Moortgat (die vorig jaar nog de wolven 
vertegenwoordigde) maakte een owngoal” – Aster Nzeyimana 

https://www.youtube.com/watch?v=K2csY1cMpfA  

We zullen goed voorbereid moeten zijn dus spelen we al eens een oefenmatch tegen 
hun van 19 – 21 u aan de lokalen.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K2csY1cMpfA


13 juni AI krokettenquiz 
Heb jij je ooit afgevraagd wat jouw persoonlijkheid zegt over... kroketten? Nee? Nou, dat 

gaan we dan snel veranderen!       

In deze heerlijk absurde maar verrassend accurate quiz duik je samen met een slimme 
AI in de gefrituurde diepten van je ziel. Ben jij een klassieke rundvleeskroket? Of toch 
eerder een chique garnalenkroket met een vleugje drama? Misschien ben je wel de 
mysterieuze satékroket — niemand weet wat er écht in zit, maar iedereen wil er één. 

Laat je verrassen, lach om de uitkomst (of neem het bloedserieus — wij oordelen niet), 
en ontdek welke kroket jouw innerlijke snack vertegenwoordigt. 

Klaar om te ontdekken wat voor kroket jij bent? Laten we frituren!      

Chatgpt is er klaar voor, jullie ook? Van 19 – 21 uur aan de lokalen 

 

20 juni Water spelletjes  

water, ujë, wəha, ماء, ջուր, su, ura, পানি, aman, pāni, voda, вода, aigua, tubig, madzi, 水, 
acqua, nipi, vand, Wasser, ཆུ་, water, eau, νερό, вода, vanduo, вода, вода, vandens, 

вода, voda, voda, voda, voda, voda, uisce, nước, מים, पानी, água, вода, voda, вода, 

вода, вода, tubig, पानी, น ้ำ, su, вода, вода, вода, вода, su, ماء, vanduo, vand, vand, eau, 
voda, woda, água, ماء, nước, מים, water, آب, uji, majë, dlo, tubig, ūdens, вода, вода, ماء, 

পানি, vand, aqua, ماء, מים , вода, вода, su, voda, água, voda, вода, nước, ཆུ་, woda, ماء, 

вода, voda, מים, מים , вода, voda, uisce, aqua, ماء, पानी, su, nước 

Doe je zwemgerief aan want je zal hoog waarschijnlijk nat worden! Van 19 – 21 uur aan 
de lokalen 

 

29 juni BBQ 
Wat is er beter dan een heerlijke BBQ in 
een heerlijk zonnig weertje? Helemaal 
niets als je het ons vraagt. Van 10 – 14 
uur aan de lokalen. Smullen maar! 

 

 

Het scoutsjaar zit er al weer op, we gaan 
jullie een voor een missen! Tot op kamp! 



 


