
De langverwachte maandlijst der verkenners 
Амар мэндэ, оршуулхаяа оролдохо гүт гэжэ текст 
бэшэнэб. Хэрбээ оролдолго гаргаһан байгаа һаа, ши 
үнэхөөрөө һайн хүбүүн гээшэш, тиигээд чат соо 
өөрынгөө эрхим үреэлэй дуунай мэдээсэл дууряажа 
шадахаш. Тиихэдэнь уулзалгаһаа эхилхэбди. Зай, 
намда ехэ һүр һүлдэ үгы байгаа, тиимэһээ мэдэхэ 
гэбэлтнай, ерэгты. Амар мэндэ xxx 

zondag 16 november 2-5 aan de lokalen met de fiets 

 

Je kent het gezegde vast wel op elk potje past een 
dekseltje. Maar waarschijnlijk wist je nog niet da in 
sommige vlaamse regio’s en specifieker in sommige 
Denderleeeuwse regio’s een ander gezegde luid. 
Namelijk op elk potje past nog een ander potje. Wil je 
meer te weten komen over potjes en hiermee om te gaan 
kom het allemaal ontdekken  op zondag 23 november 
van 2 tot 5 op de scouts met je fiets. 

 

Beste jonge snotapen vandaag zullen we iets 
volwassen ontdekken waar sommige stouterikken van 
jullie jammer genoeg al ervaring van hebben 
opgedaan. Maar niet getreurd er is echter geen enkele 
ervaring nodig want die zal jullie aangeleerd worden 
door jullie leiding. Wil jij een ervaringsdeskundige 
worden kom dan zeker vrijdag 28 november van 8 tot 
10 ontdekken aan de lokalen met de fiets. 

 

 

Word jij de nieuwe sloer die alles weet over een vuur 
aanhouden voor 10 dagen lang en hier een mega beest in 
is of heb je eerder ambities zoals Senne Steppe de 
grootste vuurmeester uit de geschiedenis van de 
verkenners. Wel je kan dit allemaal en meer worden als 
je vrijdag 5 december naar de scouts komt.  

 



Altijd al benieuwd geweest om je ware swipe skills te testen en de ware te 
vinden? Benieuwd naar wie jou absolute match is? Dan is deze vrijdag de 
perfecte gelegenheid om dit te achterhalen. Kom vrijdag 12 december van 8 
tot 10 naar de scouts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik dacht, het zou misschien leuk zijn om binnenkort even langs te 
komen — geen reden eigenlijk, gewoon… het leek me gepast om iets 
warms te doen in deze koude periode. Trek iets aan dat glinstert, maar 
niet te opvallend. Er is iets met lichtjes, maar dat leg ik later wel uit. 

We beginnen zodra het buiten echt donker is, want dan werkt het 
allemaal beter. Er zal iets rood zijn, iets groen, en waarschijnlijk 
iemand met een bel (vraag niet). Je hoeft niets mee te nemen, tenzij je 
iets wilt delen dat smelt, kruimelt of damp afgeeft. 

Oh, en als je ineens het gevoel krijgt dat iemand “Ho ho ho” zegt — 
gewoon negeren, dat hoort erbij. 

Tot snel, 
vrijdag 19 december 8-10 

P.S. Vergeet niet: bomen kunnen verrassend feestelijk zijn. 

 


